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Licht openbaart wat verborgen is, verdrijft angst en biedt richting. Daarvoor kwam Jezus
naar deze wereld. Wanneer Jezus zegt dat wie Hem volgt niet in de duisternis zal
wandelen, spreekt Hij over een leven geleid door waarheid, genade en liefde, Zíjn
waarheid, genade en liefde. En het wonder is: Hij deelt die mee aan ons die geloven. In
een wereld die vaak verduisterd wordt door eenzaamheid, armoede en onrecht, is het
volgen van Christus een oproep om zelf lichtdrager te zijn.

Deze uitspraak van Jezus heeft een duidelijke diaconale toepassing. Als volgelingen van
het Licht der wereld worden wij geroepen om licht te brengen op plaatsen waar het
donker is: bij mensen in de marge, bij wie lijden en ziek zijn, bij hen die geen stem hebben.
Diaconaal werk is geen bijzaak, maar een wezenlijk onderdeel van het navolgen van Jezus
Christus.
 
Met dát doel is vijf jaar geleden Light to Shine opgericht. Om praktische hulp te bieden aan
hulpelozen  in  Kisumu  en  omgeving.  Dat  is  nog steeds de missie van Willianne en Elijah
met hun team. En we hopen en bidden dat ze nog veel licht mogen verspreiden als
mensen die dat licht ontvangen door geloof en het weerkaatsen, zoals de maan het licht
van de zon weerkaatst. Maar niet alleen zij! Dat wij allen hét Licht dagelijks mogen
verspreiden.
 
                                               , diaconaal consulent CGKDs. E.J. van der Linde

 

In Johannes 8:12 zegt Jezus Christus: ‘Ik ben het Licht der
wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis
wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ Deze
uitspraak van onze Heere en Heiland is krachtig en
hoopgevend. Hij presenteert zichzelf niet slechts als een
leraar of profeet, maar als het Licht zélf — het licht dat
leven geeft, waar de dood heerst, het licht dat doet leven
in donkere omstandigheden.

Licht in het duister, Light to Shine



     Voedsel brengen,      

zorg bieden,

luisteren naar verhalen,

de eenzamen nabij zijn.
“

Mag je trots zijn als je als hulpverleningsorganisatie vijf jaar bestaat? Dat is een vraag die
niet zomaar te beantwoorden is. Want hoewel vijf jaar een mijlpaal is, een teken van
doorzettingsvermogen en hard werken, is de reden van ons bestaan een pijnlijke
herinnering: we leven in een wereld die gebroken is. Onze hulp is nodig omdat er verdriet
heerst, eenzaamheid bestaat, en vele harten worstelen met wanhoop. Die realiteit laat ons
de diepe nood van deze wereld zien, maar ook de hoop die ons drijft.

We weten dat deze aarde geen paradijs is. Soms, als we het leed om ons heen zien, de
pijn in ogen die allang geen tranen meer huilen, het stille verdriet achter gesloten deuren,
dan groeit het verlangen naar de wederkomst van Christus. Wat zal dat een dag van
ongekende vreugde zijn: wanneer de hemel zich opent en de nieuwe aarde haar glans
toont. Een dag waarop het werk van Light to Shine volkomen overbodig zal zijn, omdat er
geen gebrokenheid meer zal zijn om te helen. Wat een genade zal dat zijn!

Maar tot die dag mogen we blijven doorgaan. Niet uit eigen kracht, maar gedragen door
een roeping die groter is dan onszelf. We mogen doorgaan met het dienen van hen die
door velen worden vergeten. Doorgaan met het brengen van hoop waar wanhoop heeft
gewoond. Voedsel delen, zorg bieden, luisteren naar verhalen, de eenzamen nabij zijn.

Bovenal mogen we het Licht blijven doorgeven. Het Licht van Christus, dat schijnt in de
duisternis; onstuitbaar, helend, leven gevend. Want daar waar het donker lijkt te
overheersen, ontsteekt dat ene Licht een vonk van hoop, een belofte van vernieuwing. En
juist dáárom is het goed om stil te staan bij vijf jaar. Niet omdat we trots zijn op ons eigen
kunnen, maar omdat we getuigen zijn van Zijn trouw in een gebroken wereld.
 

                    oprichters van Light to Shine

Voorwoord
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  lijah en W

Het Licht blijven doorgeven

E  illianne Olweny,



Als Willianne door de uitbundig groene

heuvels rond Kisumu rijdt, weet ze dat

hier haar bestemming ligt. In een

buitenwijk van deze stad in het westen

van Kenia, dichtbij het grote

Victoriameer, woont ze met haar man

Elijah en hun drie kinderen Ephraim,

Liora en Malina. Op deze plaats ervaart

ze het geluk van het eenvoudig leven, in

dankbaarheid, dienen en delen van het

evangelie. 

Terug naar het begin. Ze ontmoeten

elkaar in 2013 in Nairobi. Zij, Willianne den

Hartog, werkt daar negen maanden als

vrijwilliger voor een stichting. Hij, Elijah

Olweny, wordt haar collega. Ze trekken

samen de sloppenwijken in om patiënten

te bezoeken. Kilometers lopen, diep-

gaande gesprekken. De liefde bloeit op;

ze  trouwen  in  2015  en  strijken  neer  in 
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Kisumu. Ze kopen een stukje grond en

bouwen daar hun huis.

De eerste vijf jaar werken ze voor de

organisatie waar ze als collega’s

begonnen; in 2020 richten ze Light to

Shine op, een hulporganisatie voor

praktische hulp aan mensen met hiv/aids

en tuberculose. Drie dagen per week

trekken ze eropuit naar het platteland

rond Kisumu, waar de aarde oranje kleurt.

Je rijdt daar over stoffige zandwegen vol

gaten en kuilen. Overal huisjes, dat wil

zeggen: houten frames, opgevuld met

stenen, met leem en koeienpoep

aangesmeerd. Een dak van golfplaat erop.

Eromheen een lap grond waarop de

mensen mais, suikerriet, bananen en

groenten verbouwen voor eigen gebruik.

Kippen   scharrelen   rond,   naast   geiten,  

schapen en één of twee koeien. 

Interview
D ienen in kwetsbaar Kenia
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avondmaaltijd zodat ze met een volle

maag naar bed kunnen. Dat laatste is

absoluut niet zeker. Op den duur leidt dit

tot ondervoeding, mensen worden eerder

ziek, wonden helen niet, ze verzwakken

en kunnen niet werken, waardoor ze hun

inkomen verliezen. Ze belanden in een

neerwaartse spiraal en komen daar niet

uit.’

Willianne noemt een voorbeeld. Een paar

dagen geleden was ze op bezoek bij een

vrouw van achttien jaar met een kindje

van drie maanden. ‘Het jongetje heeft een

ernstige oogaandoening: blindheid dreigt.

Een oogoperatie kan niet doorgaan,

zolang de baby bloedarmoede heeft. Het

kind komt maar niet op sterkte, omdat zijn

moeder amper borstvoeding kan geven.

Zij woont bij haar ouders in, die beiden

werkloos zijn. Wij mogen ze eten brengen

en dan zie je dat je met voedsel het

verschil  kunt  maken.   De  jonge  moeder

sterkt al aan, wat direct merkbaar is bij het

kind.’

Achter de deuren van al die huisjes in het

prachtige achterland van Kisumu, soms

niet groter dan twee bij drie meter, schuilt

het dagelijkse leed, waar het team van

Light to Shine het licht wil laten schijnen,

zowel zonder als met hoofdletter. ‘Diepe

armoede komen ze hier tegen. De

grootste problemen waar we tegenaan

lopen zijn hiv/aids, tuberculose en

ondervoeding’, vertelt Willianne. ‘Zo’n

negentig procent van de mensen in ons

programma heeft hiv/aids. Dat vraagt

medicatie en zorg. Tuberculose is

bijzonder besmettelijk. Mensen lopen het

op als ze in propvolle busjes naar hun

werk rijden.’ 

Stille honger

Hoewel  velen  wat  groenten verbouwen,

is dat niet genoeg voor een goede

voeding. ‘Er is veel stille honger. Mensen

vinden  een  kop  zwarte  thee  als  ontbijt

al voldoende.  Tijdens  de  lunch volstaan

ze   met   een   mango   of    banaan.   Ver-

volgens   hopen   ze   op    een   stevigere
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 Tekst: Marie Verheij

Maispap

Light to Shine is een in Kenia

geregistreerde NGO die jaarlijks

rekenschap moet afleggen over de

financiën. ‘We krijgen patiënten

toegewezen door de staatsklinieken en -

ziekenhuizen’, licht Willianne toe. Het

eerste halfjaar van 2025 heeft Light to

Shine ongeveer 75 patiënten

ondersteund met een voedselpakket

en/of medicatie. ‘Zodat mensen op

krachten konden komen, herstellen van

hun ziekte en het werk weer konden

oppakken.’ 

Het leven in Kenia is uiterst kwetsbaar en

Willianne kijkt er niet van op als iemand in

nood aanklopt om de doktersrekening te

betalen. ‘We hebben allebei heel erg

mogen zien hoe God zorgt. Als het een

keer niet kan, bid ik: Heere, U weet het

dat het nu een offer voor ons is om dit nu

te doen, maar ik weet ook dat U altijd zult

zorgen — dus betalen wij de rekening. Zo

helpen  we  onze  naaste  in nood en eten

wij maispap met groente in plaats van een

stukje kipfilet.’

‘God zorgt’

Elijah en Willianne koesterden lang de

wens om grond kopen voor de bouw van

een zorghuis. ‘We hadden wel veertig

stukken land bezocht, helaas zonder

succes. We werden er moedeloos van.

Maar ziedaar, plots vertelden kennissen

dat ze hun huis in de verkoop deden.’

Opeens gloorde er hoop en zagen Elijah

en Willianne perspectief. In januari 2026

opent Light to Shine de deuren van het

nieuwe kantoor, waar later ook een

zorghuis kan worden gerealiseerd. Wat

zijn ze dankbaar. ‘Wij maken plannen,

maar God zorgt.’

Kaartje sturen?Kaartje sturen?
Pssstt..

 E. & W. Olweny
 P.O. Box 124
 Kisumu 40100
 Kenya
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Ontstaansgeschiedenis
Het begint in een kamertje

Toekomstplannen
Light to Shine wil groeien om nog 
                          meer patiënten te bereiken

In 2020 nemen Elijah en Willianne

afscheid van de organisatie waar zij

samen werken en elkaar leerden kennen.

Het programma waarmee thuiszorg wordt

geboden aan ernstig zieken wordt

gestopt. Elijah en Willianne voelen zich

geroepen om hier, op hun eigen wijze,

mee verder te gaan. 

In december 2020 worden ze

geregistreerd bij de NGO-afdeling van de

Keniaanse overheid en daarmee bestaat

de   Light  to  Shine   Foundation  officieel. 

Elijah en Willianne betrekken een kamer

die dient als kantoor en opslag voor al het

voedsel en medische spullen. Ze nemen

twee Keniaanse medewerkers aan en er

komen steeds meer contacten met

diverse klinieken. Zij verwijzen patiënten

aan Light to Shine door. Van twee dagen

in de week huisbezoeken wordt

overgestapt naar drie dagen. 

 

In 2023 wordt er na een fondsenwerving

een robuuste Landcruiser aangeschaft,

die  broodnodig  is   voor   het   werk.   De 

Sinds Light to Shine vijf jaar geleden in

Kisumu begon, nam het aantal patiënten

fors toe. Met een zorghuis willen we ons

programma verbreden en verdiepen,

zodat we nog meer licht kunnen laten

schijnen. In drie punten schetsen we onze

toekomstige ambities.

   Een zorghuis opzetten voor patiënten

die in alle opzichten extra aandacht nodig

hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld niet voor

zichzelf koken en hebben geen hulp. Of     

ze     zijn     door    hun    familie    en

gemeenschap  in  de  steek  gelaten. Ook 

zijn er patiënten die hun medicatie niet

regelmatig innemen door onder andere

een gebrek aan toezicht.

    Deze groep willen we onderbrengen in

onze zorginstelling. Ons zorghuis zal ook

fungeren als een hersteloord voor

patiënten die uit het ziekenhuis zijn

ontslagen maar nog te zwak zijn om voor

zichzelf te zorgen. Voor patiënten die ver

van gezondheidsfaciliteiten wonen, zal

deze zorginstelling dienen als

opvangcentrum terwijl ze medische hulp

zoeken.



    Jaarlijks meer patiënten bereiken door

ons werkgebied uit te breiden naar

nieuwe regio’s met een hoge prevalentie

van ziektegevallen.

    Een onderwijssteunprogramma starten

om kinderen te ondersteunen van wie de

ouders worden bereikt via ons

thuiszorgprogramma.  We  zien  dat  deze 
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 Tekst: Elijah Olweny

wegen zijn slecht en sommige gebieden

heuvelachtig en ruig. 2024 is een jaar van

zoeken naar een geschikt stuk grond om

daar ons kantoor te kunnen bouwen. Het

loopt echter telkens op niets uit.

Tegelijkertijd breiden ze de actieradius

van het werk uit naar een gebied verder

buiten Kisumu.  Tekst: Willianne Olweny

Begin 2025 komt er iets geweldigs op het

pad van Light to Shine: er kan een huis

worden gekocht! Inmiddels werken ze

met vijf Keniaanse medewerkers. Hielpen

ze in 2021 50 patiënten en hun

familieleden, in 2024 waren dat er 126.

kinderen van school worden gestuurd

vanwege ontbrekende bijdragen zoals

lunch- en schoolgeld, schooluniformen,

tassen, schoenen en schoolmateriaal.

Vaak zijn hun ouders ziek, niet in staat om

voor het gezin te zorgen, of het inkomen

is zo laag dat ze de schoolkosten niet

kunnen betalen.
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Wilt u ons helpen? 
Uw donatie kan een wereld van verschil maken voor Janet!

Janet is weduwe en woont met haar gezin in een haveloze hut buiten Kisumu. Ze is

ernstig verzwakt door aids en tuberculose. Eigenlijk zou ze een tijdje moeten

aansterken in een zorghuis van Light to Shine om te herstellen.

Janet is een weduwe die met haar kinderen op het platteland buiten Kisumu woont. Haar

kinderen hebben geen vaste baan, waardoor ze dagelijks moeten zoeken naar werk.

Ondanks hun inspanningen is het moeilijk voor het gezin om rond te komen. Al jarenlang

gebruikt Janet aidsremmers. Recent heeft ze ook tuberculose opgelopen. Ze hoest veel en

is erg verzwakt. Hoewel haar schoondochter pap voor haar klaarmaakt voor zij op zoek

gaat naar werk, heeft Janet nauwelijks eetlust. In de afgelopen weken is ze behoorlijk

afgevallen vanwege de tuberculose en de zware medicatie die ze de komende zes

maanden moet slikken.

Eigen Bijbel

Toch kijkt Janet altijd uit naar onze bezoeken op maandag. Ze luistert aandachtig naar

onze Bijbellezing en was intens dankbaar toen ze haar eigen Bijbel van Light to Shine

kreeg. Voor het eerst in haar leven bezit ze een Bijbel en probeert daar zelf ook uit te

lezen. Tijdens onze bezoeken bieden we haar een luisterend oor. Haar eenzaamheid is

voelbaar, want ondanks haar verzwakking praat ze graag en veel. Al eerder kreeg ze van

ons een matras en een deken omdat haar hutje tochtig is door de gaten in de muren en

het ontbrekende glas in de ramen.

Extra zorg nodig

Janet heeft geen makkelijk leven. Ze is eenzaam, ziek en verzwakt, en lijdt aan een

chronisch tekort aan voedsel. Ze is mager en haar kleding, ooit passend, hangt nu los om

haar heen. Hoewel we weten dat we een zegen voor haar mogen zijn, zouden we haar

graag extra zorg willen bieden. Een steuntje in haar rug. Dagelijkse goede maaltijden, een

warme douche en een luisterend oor zouden Janet enorm helpen. Ook haar familie zou

ontlast worden van de zorg. Janet zou veel baat hebben bij een paar weken kunnen

aansterken in ons zorghuis! Maar dat zorghuis is er nog niet… We hopen dit snel te kunnen

openen om mensen zoals Janet zorg te bieden. 

Reportage

 Tekst: Willianne Olweny

Rekeningnummer: NL76 INGB 0000 8151 98   |   Fondsnummer: 404.01 
T.n.v. Stichting NGW

Janet zou een tijdje moeten aansterken 
 in ons zorghuis. . .



Wat is jouw rol binnen de TFC en hoe ziet die eruit?

‘Ik ben algemeen lid en dat houdt in dat mijn rol op diverse manieren ingevuld kan

worden. Het is een beetje mijn vaste taak geworden om de nieuwsbrieven op tijd

verstuurd te krijgen. Daarnaast woon ik de vergaderingen bij, help ik mee met het

organiseren van onder meer de winterfair, waarbij ik altijd aanwezig ben om daar iets te

doen. Het is altijd erg leuk om over die dingen met elkaar te brainstormen en te zien als

leuke en mooie ideeën concreet worden.’

 

Wat motiveert jou persoonlijk om je in te zetten voor Light to Shine?

‘Ik trek al heel wat jaren met Willianne op. Sinds ze in Kenia woont, is dat contact wat meer

op afstand, maar toch voel ik die afstand niet echt. Natuurlijk kom je niet zomaar even

langs bij elkaar, maar ondanks dat is onze vriendschap niet verwaterd. Het is de

vriendschap die mij motiveert. Het is heel fijn om op deze manier iets voor Willianne en

Elijah te kunnen betekenen.’

Als thuisfrontcommissie mogen we samen met familie Olweny optrekken in

hun persoonlijke leven en in het werk van Light to Shine. En dat is een groot

voorrecht. We zijn dankbaar voor Elijah en Willianne, Ephraim, Liora en

Malina in ons leven. 

 

De band die we met hen mogen hebben, is, ondanks de afstand,  

hartverwarmend. We mogen van dichtbij getuige zijn van het werk van God.

Telkens opnieuw mogen we zien hoe Hij — door de uitdagingen heen — het

werk van Light to Shine zegent. Hoe Hij de juiste deuren opent en voorop

gaat. In de achterliggende jaren hebben we Light to Shine zien groeien. In

patiëntenaantallen, in de verschillende werkzaamheden, in financieel

opzicht, in het aantal werknemers en in het aantal betrokken donateurs.

We willen u allen hartelijk bedanken voor uw warme betrokkenheid, uw

gebed, de kaartjes of appjes aan familie Olweny en uw financiële bijdragen.

Maar bovenal dank aan God, Die telkens weer voorzag en van Wie we het

ook in de toekomst mogen blijven verwachten!

voorzitter thuisfrontcommissie

Lisette Oosterwijk,

Thuisfrontcommissie
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Vanuit de 

thuisfront-

commissie

Het werkt aanstekelijk om hoop te brengen’

Lianne van der Velden (40) is getrouwd met Aart en moeder van drie

kinderen: Joost, Mirjam en David. Ze leerde Willianne kennen tijdens

de opleiding tot verpleegkundige. Ze hadden nauw contact en

deelden met elkaar de dingen die in hun levens speelden. Ze hoefde

niet lang na te denken toen Willianne haar een paar jaar geleden

vroeg of ze in de thuisfrontcommissie (TFC) wilde komen. ’Ik vind het

mooi dat ik op die manier mijn kleine steentje mag bijdragen.’ 

‘



Je bent onlangs op reis geweest naar Kenia, wat heeft je het meest geraakt?

‘Het meegaan met de werkbezoeken was een intense ervaring. De schrijnende

omstandigheden waarin mensen leven en hun ziekte moeten dragen, is iets wat ik niet

snel zal vergeten. Wat me daarin opviel was dat deze mensen ondanks het lijden

dankbaarheid uitstralen en heel gastvrij zijn. Ook vond ik de kerkdiensten mooi. Het

gevoel dat je zo ver van huis ‘gewoon’ naar de kerk kunt gaan en mensen ontmoet die

hetzelfde geloven en bij hen te gast mogen zijn, is een bijzondere en verrijkende ervaring.

Verder is de natuur overweldigend. De geuren, de kleuren en de geluiden maken zo’n reis

onvergetelijk.’

 

Speelt geloof een rol in je betrokkenheid bij Light To Shine?

‘Zeker, ik voel zelf altijd een drijfveer om mijn geloof handen en 

voeten te geven. Dat zie ik terug in het werk van Light to Shine. 

Wat Willianne en Elijah geloven leven ze voor in de praktijk.  En 

dat gevoel, beter gezegd: dat geloof, dat deel ik met hen.’

 

Wat heb je geleerd van het werk van Light to Shine?

‘Wat ik heb geleerd is dat het werk van Light to Shine van betekenis is in het leven van

mensen. Het maakt echt verschil. Dat was indrukwekkend om te zien. Als je er met je neus

bovenop staat, krijgt het verhaal van Light to Shine als het ware een gezicht. Je komt zo

dichtbij dat het confronterend is. Want wij hebben het in Nederland zo ontzettend goed en

ondanks onze comfortabele omstandigheden klagen wij veel. Dat steekt dan nogal schril

af tegen het geduld en de dankbaarheid ondanks het lijden dat ik daar zag.’ 

 

Welke impact hoop jij dat het werk van Light tot Shine zal hebben in Kenia en in

Nederland?

‘Ik hoop dat in Kenia de impact die Light to Shine heeft zal worden gezien door zo veel

mogelijk mensen die in de positie verkeren om een steentje bij te dragen. Dat het

aanstekelijk werkt om hoop te brengen, en dat op die manier de naamsbekendheid zal

toenemen. Eigenlijk geldt dat ook voor Nederland. Het punt is alleen dat er zoveel afstand

tussen zit. Daardoor houd je het zelf gemakkelijker op een afstand, terwijl het zo goed is

om het binnen te laten komen. Wat daarbij helpt is om zelf te gaan kijken en er getuige van

te zijn. Ik heb persoonlijk gemerkt dat dit veel verschil maakt.’

 

dichtbij. De barmhartige Samaritaan kon alleen degene helpen die hij zag liggen langs de

kant van de weg omdat hij zelf langs die plek kwam. Hij kon niet iemand helpen een paar

duizend kilometer verderop. Dat werd ook niet van hem gevraagd. Maar God brengt de

verre naaste op ons levenspad via Elijah en Willianne, via het werk van Light to Shine. De

vraag is of we onze ogen afwenden en doorgaan met ons leven, of dat we iets doen wat

binnen onze mogelijkheden ligt om die naaste uit de greppel van het leven te trekken en

zo iets te laten zien van Gods bewogenheid. Voor de één betekent het een financiële

bijdrage, iemand anders zegt misschien: ik ga het met eigen ogen bekijken. Wat we in

ieder geval allemaal mogen doen is bijdragen door het gebed.’
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God brengt de     
verre naaste op

ons levenspad via
Elijah en Willianne

“

Wat wil jij meegeven aan degene die dit leest?

‘Zoek hen op als je omstandigheden dat toelaten om met eigen ogen

te zien wat Elijah en Willianne doen. Laat je meenemen in het verhaal  

     van Light to Shine. Het enthousiasme waarmee Elijah over Light to

     Shine  praat,  werkt  aanstekelijk.  Het  brengt  de  naaste  in  nood 

    Je komt 
zo dichtbij 
dat het 
confronterend is“

 Tekst: Lisette Oosterwijk
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Piet Evers (63) is ondernemer en eigenaar van de leliekwekerij Bredefleur in
Moerkapelle. Hij is lid van de ondernemersgroep van Light to Shine. In november 2023
reisde hij met zijn vrouw Eleonora naar Kenia. ‘Ga naar Kisumu en zie het werk van
Light to Shine met je eigen ogen. Het zal je raken.’ 
 

Hoe is stichting Light to Shine op jullie pad gekomen?
‘Samen met onze vrienden Baltus en Marri maakten we een reis door Oeganda, Zuid-
Soedan en Kenia. Tijdens deze trip hebben we iets mogen proeven van het werk dat in
Kisumu gedaan wordt. We gingen een dag mee op pad en zagen de nood van de mensen.
Elke druppel op de gloeiende plaat in deze wereld helpt, dus we moeten doen wat onze
hand vindt om te doen.’
 

Wat raakte jullie in het werk van Light to Shine? 
‘Mooi is dat bij alle bezoeken Gods Woord opengaat en zorg wordt geboden. Diaconaat
en evangelie gaan als het ware hand in hand. Light to Shine voorziet in een stukje
thuiszorg dat ontbreekt in Kisumu. Als in Kenia familie wegvalt, hebben mensen niets. In
zulke situaties biedt dit werk een prachtig vangnet. Light to Shine slaagt erin om met heel
beperkte middelen dit werk te doen en kan daarmee echt het verschil maken.’
 

Wat herinneren jullie je van het veldwerk? 
‘Ik denk meteen aan het bezoek in de schamele hutjes waarin de mensen wonen, met
minimale voorzieningen. In een van die hutjes ontmoetten we Amos, een jonge man. Het
team had behalve het voedselpakket en medicijnen ook krukken voor hem meegenomen.
Amos was heel blij met zijn krukken. Hij wilde ook graag dat we met hem uit de Bijbel
lazen, met name over de profeet Amos. Want zijn naam kwam daarin voor. Vaak lag de
Bijbel klaar bij deze huisbezoeken. Mensen vinden het vanzelfsprekend dat dit erbij hoort.
Door de medewerksters wordt er ook iets uit de Bijbel verteld en gezongen, ze leken wel
op de vrouwen van Bethanië.’
 

Terug in Nederland zijn jullie vriend geworden van Stichting Light to Shine, wat was
daarvoor de reden? 
‘We hoorde in Kenia over de plannen om een stuk grond aan te kopen, we zijn zelfs nog
met Elijah rondgereden om wat percelen te bekijken. Vervolgens hebben we als
ondernemers een gift geschonken voor deze toekomstige aankoop. Van daaruit ben ik
gevraagd om vriend te worden van Light to Shine.’
 

Light to Shine bestaat dit najaar vijf jaar. Wat willen jullie Elijah, Willianne en het team
meegeven? 
‘Luister naar de stem van God, vertrouw op Hem en blijf Hem volgen in je werk. Dat, als je
denkt dat alle deuren dichtgaan, God weer andere voor je zal openen. Blijf vertrouwen, net
als we nu zien met de aankoop van het huis. Blijf vertrouwen en Hem volgen. Het is
waardevol dat er mensen om jullie heen staan. Maar het zou nog mooier zijn als er een
gebedsteam om jullie gevormd zou worden, bijvoorbeeld online. Bidden is belangrijk,
maar laten we het vooral concreet maken.’
 

Wat willen jullie meegeven aan de lezers van dit jubileummagazine?
‘Ga op bezoek in Kenia, om het werk met eigen ogen te zien. Het land is mooi en
bijzonder en werk zal je raken.’
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Vriend van Light to Shine
Het werk van Light to Shine raakt je’ . 

 Tekst: Astrid van Maanen

‘



in het Engels praten. Het liefst praat ik in het Nederlands, maar als mama iets niet

mag weten praat ik met mijn zusje weleens in het Swahili. Elke dag hebben we

huiswerk en ook in de vakanties moet ik huiswerk maken. Ik ga graag naar school,

mijn vriendje heet Hawi. 

Ga jij ook graag naar school?

Ik zal je wat Swahili-woorden leren!

Kijk mee: 

Habari

 Hoe gaat het?

Mkati

Brood

Shule

School

Watoto

Kinderen

Kanisa

Kerk

Karibu

Welkom

Hoi, ik heet Ephraim en woon in Kenia. Daar ga ik ook

naar school, onze school heet Disciples of Mercy

Academy. Op school dragen we een uniform, in de

ochtend hoef ik dus niet te kiezen wat ik aan wil, lekker

makkelijk!

Elke dag begint onze school om 7.45 uur en om 16 uur zijn

we  klaar. We krijgen een lunch op school; rijst met bruine

bonen, linzen met rijst, maïspap (Ugali) met witte kool of

bruine bonen met mais gemixt. Dinsdag en donderdag zijn

onze Swahili-dagen, dat betekent dat je op die dagen

alleen    Swahili    mag  praten,  de  andere  dagen  mag  je 

Swahili leren met Ephraim

Kruis het woord af als je ‘
het k

en
t!
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KIDS | Nu jij!

Doei!

Groetjes van Ephraim



Oplossing Rebus: In Kenia leven veel wilde dieren en hebben we een prachtige natuur. 

Rebus

Los jij
‘ m op?
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Mary Lea Akinyi Ouko over het werk van

Light to Shine: ‘Het ontroert me om te

zien hoe zieken in een uitzichtloze

situatie weer herstellen en opstaan.’

Mijn naam is Mary Lea Akinyi Ouko. Ik ben

een 50-jarige Keniaanse vrouw,

wedergeboren christen, gehuwd en

moeder van twee kinderen die inmiddels

volwassen zijn: een dochter van 21 en een

zoon van 19.

Ik ben opgeleid als maatschappelijk

werker       en      counselor      met      een

achtergrond in community health en

ontwikkeling (vrij vertaald: gezondheids-

zorg). Ik heb jarenlang ervaring opgedaan

in het werken met diverse groepen onder

moeilijke omstandig-heden, onder wie

mensen in gevangenissen, mensen die

leven met hiv/aids, en kwetsbare

kinderen en/of weeskinderen. Ik werkte

ook als hiv-consulent, waarbij ik cliënten

begeleidde en testte in een gezondheids-

instelling.

Hoe ik Light to Shine leerde kennen? 

Ik    maakte    kennis    met Light to Shine

via onze kerk. Toen ik hoorde over de

organisatie en haar activiteiten was ik

diep onder de indruk, vooral omdat het

programma zelfs gemeenteleden van de

kerk bereikt die ziek zijn maar weinig

middelen hebben. Veel van deze families

kunnen de kosten van medische zorg niet

dragen en lijden echt. Als maatschappelijk

werker voelde ik een roeping om deel uit

te maken van zo’n organisatie. Na overleg

met de pastor werd ik gekoppeld aan

Light to Shine.

Wat mij raakt in het werk van Light to

Shine? 

Wat  me  ontroert,  is  hoe  de  organisatie 

Veldwerker
aan het woord

zieke en bedlegerige patiënten bezoekt

die zich in een uitzichtloze situatie

bevinden. Maar na zorg, behandeling en

evangelisatie via het programma zien we

dat ze herstellen, opstaan en weer actief

deelnemen aan het dagelijks leven. Dat is

zó bijzonder.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

We beginnen met een dagopening met

collega’s. Vervolgens pakken we voedsel-

pakketten voor de patiënten, we

bezoeken de patiënten thuis en spreken

met hen en hun families. We controleren

hun voortgang en medicijngebruik, delen

het Woord van God en bieden counseling

aan, overhandigen het voedsel en

eventuele medicijnen, bezoeken de

patiënten die opgenomen zijn in het

ziekenhuis en gaan op pad om nieuwe

mensen in het programma op te nemen;

deze krijgen we doorverwezen van de

klinieken.

Een ervaring die me diep raakte?

Een patiënt genaamd Milka kwam in het

programma met baarmoederhalskanker.

Ze was weduwe, kostwinner, en door

iedereen verlaten. Ze was hopeloos en

wist niet waar ze moest beginnen. 

Dankzij de interventie van Light to Shine

kreeg ze weer hoop, onderging ze

behandeling en accepteerde ze Jezus

Christus als haar Redder. Nu is ze bijna

klaar met haar kankerbehandeling en

weer vol levenslust.

        Ik waardeer het     
enorm dat Light to Shine
niet alleen focust op
zorg, maar vooral op het
Woord van God

“
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Mijn geloof en motivatie?

Mijn geloof betekent alles voor mij in mijn

werk. Ik weet dat we werken in Gods

wijngaard, dus doen we ons werk zonder

te klagen. Wat de situatie ook is, ik streef

altijd naar het positieve.

Een Bijbeltekst die me kracht geeft is

Psalm 68:6 — Vader van de wezen en

Rechter van de weduwen: dát is God in

Zijn heilige woning.

Deze tekst geeft mij kracht wanneer ik

patiënten zie die door familie zijn verlaten

en helemaal alleen zijn. Via evangelisatie

ontdekken   ze   Gods  liefde,  accepteren 

Christus, worden verbonden met een

familie van gelovigen, en hervinden hun

kracht en waardigheid.

Wat ik graag nog wil delen? 

Dat ik het enorm waardeer dat Light to

Shine niet alleen focust op medische

zorg, maar vooral op het Woord van God.

Dat is de kern van het programma. Het

Woord is leven en daarom herstellen

patiënten niet alleen fysiek, maar krijgen

ze ook hun zelfvertrouwen terug en leren

ze God kennen en aanvaarden in hun

leven.



Acht jongeren uit Sliedrecht en Soest en twee reisleiders stappen in augustus 2025 in

het vliegtuig naar Kisumu. De reis maakt veel indruk en geeft zicht op het werk van

Light to Shine: omkijken naar je medemens in nood. ‘Deze reis verandert ons leven’,

zeggen de jongeren.

Esther van den Bos interviewt Maureen Monica over de Vakantie Bijbel Club.

‘Liedjes leren, Bijbelverhalen horen en knutselwerkjes maken’

‘Mijn naam is Maureen Monica en ik ben elf jaar. Elke dag werd ik wakker met het idee dat

ik weer naar de club mocht. Eerst kregen we thee met brood, iets waar ik naar uitkeek.

Daarna zongen we liedjes voor de ‘teachers’ om hen welkom te heten. Zij leerden ons een

nieuw lied, en ik schreef het over, zodat mijn kleine zusjes het ook konden zingen. In de

seniorgroep hoorde we Bijbelverhalen en leerden we een tekst uit ons hoofd. We maakten

knutselwerkjes en speelden spelletjes die de ‘teachers’ hadden bedacht tot het eten klaar

was. Aan het einde van de dag stapte ik in de tuktuk samen met zestien vrienden, met mijn

knutselwerkje stevig tegen me aangedrukt, zodat ik het thuis kon laten zien en bewaren.’

 

Joas de Jong vertelt over het patiëntenbezoek van Light to Shine. Hij ontmoet Elijah, 26

jaar en ernstig ziek. Elijah is op 28 augustus 2025 overleden.

Bidden voor ernstig zieke Elijah

Kool, zeep, ui, bonen, aardappelen, meel… voedselpakketten, de auto in, en gaan. Na een

half uurtje hobbelen komen we aan bij de eerste patiënt. Van Willianne krijgen we voordat

we de auto uitstappen de nodige informatie over de patiënt die we bezoeken. ‘Jongen van

26 jaar, erg vermagerd, heeft tumor van 10 centimeter in z’n buik. Hij heet Elijah. En erg

belangrijk: word niet emotioneel.’

Een klein stukje lopen, de hut in. Klein huisje van golfplaten, twee kamers. Een keuken en

het woongedeelte. In de woonkamer staan twee banken, een tafeltje en twee stoelen. Op

het woongedeelte. In de woonkamer staan twee banken, een tafeltje en twee stoelen. Op

de bank ligt de jongen, de tumor valt meteen op. Een grote bobbel rechtsonder in zijn

buik. Rose-Mary, één van de medewerkers van Light to Shine, praat een tijdje in het Luo,

een stamtaal, met de ouders van Elijah. Normaal gesproken lezen we een stukje uit de

Bijbel met de patiënt, maar Elijah is zo verzwakt dat dat waarschijnlijk niet binnenkomt.

Daarom gaan we na het bidden, wat het belangrijkste blijft, weer naar buiten. Pet op, want

de zon schijnt fel. Op naar de volgende patiënt.

Lotte de Winter schrijft over de overweldigende safari.

Brullende leeuwen op een paar meter afstand

We stapten in het safaribusje waarvan het dak werd geopend, zodat onze hoofden

erbovenuit staken. De rit over de onverharde wegen en door de prachtige natuur was

indrukwekkend. Voor je het weet moet je uitwijken voor zebra’s die oversteken en zie je

velden vol buffels. We hoorden op een gegeven moment via de portofoon ‘rhino’ en

speurden net zo lang totdat we in de verte neushoorns zagen. Ook hebben we giraffen

kunnen spotten. Daarna kwam het meest indrukwekkende: op maar een paar meter

afstand verzamelden zich vier leeuwen, waarvan twee aan elkaar moesten laten zien wie

de sterkte was. Na een overweldigend geluid van de brullende leeuwen was deze safari

meer dan geslaagd! 
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Jongerenreis ‘25
Deze reis verandert ons leven’‘



Deelnemers: Emma Rijfers, Esther van den Bos, Eva Meerkerk, Joas de Jong, Lotte de Winter, Naómi Adriaanse,

Naomi Maasse, Rick Scherrenburg. Reisleiders: Elijah & Willianne Olweny, Johan van Heteren, Astrid van Maanen.

· Drie dagen Vakantie Bijbel 
  Club waar ruim 150 
  kinderen komen
· Bezoek aan de kerkdienst 
  op zondag
· Boottocht op het 
  Victoriameer
· Mee op patiëntenbezoek 
· Eten bij de Keniaanse 
  familie, de moeder van Elijah
· Shoppen op de Maasai-
  markt om leuke souvenirs te 
  kopen
· Safari in Lake Nakuru 
  National Park en een 
  wandelsafari op Crescent 
  Island
De jongeren kregen als doel mee om
minimaal € 1000,- aan sponsorgeld op
te halen voor Light to Shine. Dit is
door middel van een autowasactie,
rookworstenverkoop en andere acties
ruimschoots gehaald.
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Zin in een heerlijke Keniaanse traktatie? Mandazi,

ook wel Swahili buns genoemd, zijn luchtige,

lichtzoete deegsnacks die vaak worden geserveerd

bij thee of als ontbijt. Ga aan de slag en maak ze zelf

met dit klassieke recept!

Bereidingswijze

Maak het deeg

Meng bloem, suiker, bakpoeder, zout en kardemom in

een kom. Klop het ei los en meng met kokosmelk.

Voeg dit toe aan de droge ingrediënten en kneed tot

een zacht, soepel deeg. Voeg margarine toe en

kneed verder. Laat het deeg 30 minuten rusten.

Vorm de mandazi

Rol het deeg uit tot ongeveer 0,5 cm dikte. Snijd in

driehoeken, cirkels of vierkanten, wat je maar leuk

vindt!

Frituur ze goudbruin

Verhit olie tot ongeveer 175°C. Frituur de mandazi 2–3

minuten per kant tot ze goudbruin zijn. Laat uitlekken

op keukenpapier.

Serveer warm

Geniet van je mandazi met thee of koffie. Je kunt ze

ook bestrooien met poedersuiker voor een extra

zoete touch.
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Bevolking: Kenia heeft

meer dan 54 miljoen

inwoners.

Officiële talen: De

officiële talen zijn

Engels en Swahili.

Hoofdstad: Nairobi is

de hoofdstad van

Kenia.

Regering: Kenia is een

republiek met een

meerpartijenstelsel.

Valuta: De officiële

munteenheid is de

Keniaanse shilling

(KES).

Etnische diversiteit:

Kenia herbergt meer

dan 40 verschillende

etnische groepen,

waaronder de Kikuyu,

Luo, Luhya en Maasai.

Elke groep heeft

unieke tradities, talen

en voedselculturen.

Nationale parken:                    

Kenia heeft 23

nationale parken en 28

natuurreservaten waar

diverse wildlife te zien

is. De Masai Mara is

beroemd om de

jaarlijkse migratie van

wildebeesten. 

Big five: Kenia is een

van de weinige

plaatsen ter wereld

waar  je   de   'big  five' 

Veelkleurig Kenia
WeetjesRecept

Ingrediënten

3 kopjes bloem

¼ kopje suiker

1 theelepel bakpoeder

¼ theelepel zout

1 ei

¾ kopje (kokos)melk

2 eetlepels boter (zacht)

1 theelepel gemalen

kardemom (optioneel)

Olie om te frituren

 1.

2.

3.

4.

Eetsmakelijk!
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Dit jubileummagazine is een uitgave van de Light to

Shine Foundation. Het magazine biedt verhalen over

vijf jaar werk van Elijah en Willianne Olweny in Kenia.

Redactie

  Lisette Oosterwijk, Astrid van Maanen, 

  Willianne Olweny, Marie Verheij (eindredactie)

Overdenking

  Ds. E.J. van der Linde

Beeld

  Light to Shine Foundation

Vormgeving 

  www.deontwerpstudio.com

  Lieke de Jong

Druk

  PeterPrint

  

Light to Shine Foundation (p/a)

  Lijsterweg 30

  3362 BK Sliedrecht

  www.lighttoshine.nl

  Giften: Stichting NGW, NL76 INGB 0000 8151 98 

              o.v.v. 404.01

Light to Shine is een geregistreerde NGO in Kisumu.

Elijah en Willianne zijn uitgezonden via de CGK

Beth-El Sliedrecht en de NGW, via hun stichting Light

to Shine Foundation delen zij het evangelie en

helpen ze op een praktische manier mensen die

ernstig verzwakt zijn door hiv/aids en/of tbc.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

en/of openbaar worden gemaakt door middel van

druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op

welke wijze dan ook, zonder schriftelijke

toestemming van de uitgever.

Colofon

       kunt zien: leeuwen, 

       olifanten, buffels, 

       luipaarden en neus-

       hoorns.

Landbouw: De

landbouw is de

ruggengraat van de

Keniaanse economie,

met belangrijke

exportproducten zoals

thee, koffie en

snijbloemen.

Mobiele betalingen:

Kenia is een

wereldleider in mobiel

bankieren met M-Pesa,

wat essentieel is voor

de financiële inclusie

in het land.

Tropisch klimaat:

Kenia kent een

tropisch klimaat met

seizoensgebonden

regenval. De regen-

seizoenen zijn meestal

van maart tot mei en

van oktober tot

december.

Diverse

landschappen: Het

land heeft een

verscheidenheid aan

landschappen,

waaronder savannes,

bergen en een kustlijn

aan de Indische

Oceaan, die veel

toeristen trekt. 

Meer info:Onze video:
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2 Korinthe 5 : 17

Daarom, als iemand   
in Christus is, is hij een
nieuwe schepping: het

oude is voorbijgegaan,
zie, alles is nieuw

geworden.

“

3 Johannes 1 : 2

 Geliefde, ik wens   
dat het u in alles goed
gaat en dat u gezond

bent, zoals het uw
ziel goed gaat.

“


